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Woord vooraf

In deze nieuwsbrief staat de Actie Kerkbalans centraal.

In de afgelopen decembermaand hebben we als commissie Actie
Kerkbalans een avond stilgestaan bij de financién van de kerk.

Zomaar wat vragen die we gesteld hebben waren:

- Wat heeft geven van geld te maken met geloof?

- Leren we onze kinderen geven voor de kerk of andere goede doelen?
- Is het spannend om veel te geven voor de kerk? Is het sowieso
spannend om geld te geven voor God? Is het lastig om los te laten?

- Wat is onze droom voor de kerk? Hoeveel hebben we daarvoor over?
- Durven we elkaar aan te spreken op geefgedrag?

- Waar geef je meer aan uit: aan de vakantie of aan Actie Kerkbalans

Genoeg vragen dus om over na te denken. In deze Nieuwsbrief denken
we alvast na over een paar van die vragen. We laten mensen aan het
woord, luisteren naar personen uit de Bijbel en willen inzicht geven in de
doelstellingen van Actie Kerkbalans voor dit jaar.

Daarnaast is er in deze Nieuwsbrief aandacht voor een nieuwkomer:
Werkgroep Duurzaamheid! Deze werkgroep stelt zich met plezier aan u
VOO,

Ten slotte: in deze Nieuwsbrief worden de gedachten geprikkeld als het
gaat over het zingen van de Psalmen. Dit in verband met het jaarthema
'Verbindend vieren'



Actie Kerkbalans

Financién kerk

De opbrengsten van onze kerk staan onder druk, terwijl de kosten
fors toenemen. Dit heeft in 2018 geleid tot een tekort van ruim

€ 7.000. Als deze ontwikkeling zich voortzet, zal dit gevolgen
hebben voor de omvang van de predikantsformatie binnen onze
gemeente.

Om hier verandering in aan te brengen, hebben wij hier in
september 2019 een gemeente-avond aan besteed. Op deze
avond hebben wij 2 zaken in het bijzonder onder de aandacht
gebracht. Deze zaken willen wij hieronder nogmaals aan u
toelichten.

Ons verlangen

Wij verlangen naar groei. Groei in de kerk, groei in Dnderhnge
betrokkenheid, groei in geloof en groei in de financiéle situatie.
Het is de Heilige Geest die zorgt voor groei van de kerk en de
onderlinge betrokkenheid. Wij mogen als gemeente vanuit de
gaven die ons geschonken zijn hier ook financieel aan bijdrﬂgen.



Actie kerkbalans

In de week van 19 januari starten wij weer met de actie
kerkbalans. Deze actie is voor ons als gemeente van groot
belang. De actie kerkbalans is goed voor 35% van onze
begroting.

We streven naar een opbrengst van € 40.000. Dit betekent
een stijging van circa € 7.000 ten opzichte van 2019. Wi
roepen u op bij het opgeven van uw gift niet alleen te kijken
naar uw gif’r van vorig jaar met een eventuele indexatie,
maar vooral ook te kijken wat de kerk u waard is en wat u
kunt missen. Nadere informatie hierover vindt u in de
begeleidende brief bij de actie.

Laat u ook gerust inspireren door de Nieuwsbrief.



HAGGA.

We stellen in dit stukje een paar
vragen aan Haggal. Haggai is
een profeet van God, iemand
die namens God tot het volk
sprak. Wat je over hem leest in
de Bijbel, sprak hij uit in het jaar
520 voor Christus.

| i

Haggai, klopt het dat je een
klacht hebt over het volk?
Inderdaad, dat is zeker zo. Kijk,
je moet eerst iets begrijpen van
de geschiedenis van ons volk.
Als volk waren we gedeporteerd
naar een ander land. Maar, God
zij dank, zo'n 18 jaar geleden
mochten we weer terug naar
ons vaderland.

Dat was nog niet zo gemakkelijk,
want Jeruzalem was behoorlijk
verwoest. Toch was er veel
blijdschap. Dat kon je ook wel
merken, want binnen een jaar
was het fundament van de
tempel vernieuwd. Maar
daarna... iedereen ging voor
zichzelf zorgen, zelf een mooi
huis bouwen, zelf zorgen dat er
genoeg verdiend werd. En de
tempelbouw kwam niet meer
van de grond.

Daarop sprak God tot mij,
woorden voor het volk:

Is het voor u wel de tijd

om in uw fraai overdekte huizen
te wonen,

terwijl de tempel verwoest ligt?!



INVESTEER!

Dat klinkt niet positief,
Haggai. Is dat als verwijt
bedoeld?

Natuurlijk is het niet
positief. Maar het is meer
dan alleen maar een
verwijt. Het gaat erom, dat
je best welvarend kunt zijn,
maar dat je daarmee nog
niet gelijk ook welzijn hebt.
Dan heb je genoeg werk,
maar het geeft geen
voldoening. Kijk, de mensen
moeten zichzelf kritisch
durven bevragen. Is al dat
materialisme nu echt wat je
wilt?!

Wat wil jij de mensen
dan meegeven, Haggai?
Nou, niet ik geef de
mensen wat mee. Het zijn
woorden van God zelf. Er
moet gebouwd worden
aan die tempel. En begin
er maar eens mee om
voldoende bouwmateriaal
te verzamelen. Dan zul je
zien en merken dat God
met genoegen naar je
kijkt. Dan zal God je
zegenen. Dan gaat het je
goed. Als de tempel
herbouwd wordt, dan
herstelt de relatie met
God zich ook weer. Als je
investeert in Gods huis,
dan investeer je in je eigen
leven!



Wij accepteren een heleboel zaken als vanzelfsprekend, bijvoorbeeld dat
wij de komende honderd jaar een kerk in Everdingen zullen hebben voor
onze kinderen en hun kinderen in de toekomst. Maar dit is niet hoe de
geschiedenis zich afspeelt. Wat we in Nederland, in Europa en in de rest
van de wereld zien, is zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid jegens
God en het christendom, wat blijkt uit de massale ondergang van
Christenen in Nederland. Aan het eind van de 19e eeuw bestond 60%
van de bevolking uit protestanten en 35% uit katholieken. In 2015 stelde
het CBS vast dat meer dan 50 procent van de Nederlanders zich
niet-religieus heeft betoond en dat 82 procent van de bevolking zegt nooit
of bijna nooit een kerk te hebben bezocht.

Deze trend is ook zichtbaar in onze kerk waar we 213 geregistreerde
pastorale eenheden hebben, waarvan meer dan de helft niet naar de kerk
gaat en waaronder er ook zijn die geen bijdrage leveren aan de kerk. De
realiteit is dat wij daardoor het inkomen van onze dominee in de toekomst
zullen moeten terugbrengen. Dit betekent minder tijd voor de dominee
om Gods woord te verspreiden in onze gemeenschap, een trend die zich
zeker in een neerwaartse spiraal zal voortzetten, totdat wij ons onze eigen
dominee niet meer kunnen veroorloven en uiteindelijk geen kerk meer
zullen hebben.



Het is mijn droom dat dit in Everdingen anders kan zijn. De weinigen die
nog steeds geloven in een levende kerk en een persoonlijke relatie met
God hebben de plicht om een leven te leiden om de mensen om ons heen
die in de wereld leven en onverschillig staan tegenover religie te inspireren.
We zouden een voorbeeld kunnen zijn waar we voor God schitteren in een
land waar duisternis en onverschilligheid de trend is. Alles wat we hebben,
hebben we ontvangen door de genade van de Heer. Als we een klein
percentage teruggeven van wat we genadig hebben ontvangen, zegt het
woord dat we gezegend zullen worden.

Mijn droom is dat we in Everdingen deze trend van onverschilligheid
zullen stoppen. Onze kerk mag niet vergaan, het zou een van de
gemeentes moeten zijn die jaar na jaar groeit. Dit kan bereikt worden als
we kerkleden hebben, die hun tijd en inkomen besteden aan het
verspreiden van het woord van God. Op deze manier kan onze
voorganger worden behouden op 80%, of 100%. Zijn tijd doorbrengen
met andere actieve leden om de onverschilligen terug te brengen naar het
licht en de barmhartigheid van de Heer.

Laten we anders zijn. Laten we dit nu doen en niet op elkaar wachten.



JEZUS:

Bergrede

Ergens in het begin van het derde
decennium na Christus houdt Jezus een
preek. Terwijl Jezus die preek houdt, zit
Hij op een berg. De preek is bekend
geworden als de Bergrede. Er komen
heel wat onderwerpen voorbij, zo ook
het onderwerp ‘schatten verzamelen’
Jezus vergelijkt het verzamelen van
schatten voor de hemel met het
verzamelen van schatten op aarde.
Een van de zinnen die zomaar kan
blijven hangen is de tekst:

'‘Niemand kan twee heren dienen: hij
zal de eerste haten en de tweede
liefhebben, of hij zal juist foegewijd Zijn
aan de ene en de andere verachten.
Jullie kunnen niet God dienen én de
mammon.

Het woord mammon komt van het
Aramese 'mamona, het betekent iets
als rijkdom. '"Mamona' zelf is weer
afgeleid van ‘aman’ dat betekent
vertrouwen. Mammon is dus niet
precies hetzelfde als geld. Geld op
zichzelf genomen is geen afgod, maar
kan wel de trekken van een afgod
krijgen.



is geld je heer of je knecht?

BEAM JONGERENBT]BEL:
HEF JE SPAARREKENTNG 0P, INCASSEER HET
GELD ENSTOP HET ALLEMAAL IN DE EERDTE
COLLECTEBUS VOOR EEN GUED DOEL DIE Jt
ONDER JE NEUS GESCHOVEN KRTJGT. TE VEEL
‘J‘{AAGW MI“S[HI EN. MAAR WAT LEER JE
LT DEZE TEKST! DENK JE DAT Z0TETS
EGH\JWUUHDIE NOG STEEDS 20U KUNNEN

Nicky Gumbel:

Jezus zegt hier niet dat je geen
geld mag hebben, dat je niet
mag investeren of sparen of dat
je niet mag genieten van de
goede dingen van het leven.
Het gaat Jezus niet zozeer om
onze rijkdom, als wel om ons
hart en waar onze

Hill & Pitts:

Als God mijn bron is,
dan wordt geld mijn
knecht. Met het geld
dien ik Zijn
koninkrijk.

Als geld echter mijn
bron is, dan gaat God
mij het geld niet
bezorgen en wordt
Hij zeker niet mijn
slaaf.

God en mammon

hebben dus macht,
maar geld op zich
heeft geen macht.

Geld is mijn knecht
of mijn meester. Dat
is afhankelijk van

wie ik dien, God of
mammons

belangstelling naar uitgaat, om
de dingen waar we over
nadenken als onze aandacht
niet door iets anders opgeéist
wordt. Het gaat Hem niet om
ons geld, maar om de liefde
voor het geld.

Stanley Hauerwas:

Als je rijk bent en je bent een discipel van
Jezus, dan heb je een probleem.
Christenen hebben vaak geprobeerd dat
probleem op te lossen door te suggereren
dat de rijkdom niet het probleem is, maar
de manier waarop we ermee omgaan.
Een goed idee is bijvoorbeeld, om te
bezitten alsof je niet bezit. Dat zou
betekenen dat we altijd bereid zouden
zijn om te geven van onze overvloed of
altijd er klaar voor zijn alles te verliezen
wat we bezitten. Voor Jezus is het echter
helder, weelde is een probleem. Anders
hoef je toch niet meer te bidden voor je
dagelijks brood?



Saskia Kool: Geld en geloof...

Waarom is de kerk in Everdingen voor jou waardevol
om te geven?

De kerk in Everdingen is een belangrijke plek voor mij
en van grote waarde. Het is niet zomaar een plek, ik
geloof dat het echt een huis van God is. We zijn niet
zomaar een clubje mensen, we zijn gemeente van onze
Heer. Ik vind het van belang dat onze gemeente blijft
bestaan, maar vooral bloeit! Zo kan de kerk die grote
olek in ons leven houden. Door een gave te geven,
zowel financieel als in tijd, kan ik daar een bijdrage aan
leveren. Die kerkbijdrage komt echt uit mijn hart.

Wat is voor jou dan typisch kerk?
Kort gezegd: plaats van geloof, hoop en liefde.




Heb jij om je heen voorbeelden, misschien ook van
vroeger, waarvan je denkt: dat stimuleert mij om te
geven, daar heb ik het van geleerd?

Vanuit mijn jeugd ben ik gewend om aan de kerk te
geven, met als basis de wekelijkse collecte in de kerk.
Toen ik jonger was gaven mijn ouders daarvoor geld,
op latere leeftijd betaalde ik dit zelf. Mij is bijgebracht
dat geven aan de kerk vanzelfsprekend is.

Stelling:

Wie een begroting maakt voor het huishouden,
noteert als eerste post: GAVEN VOOR GOD.

Met die stelling ben ik het eens. Al is dat
gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk
gaat het niet altijd op deze manier. Maar eerlijk is
eerlijk: als God als de allerbelangrijkste op één staat,
dan zouden de gaven ook op één moeten staan.



Duurzaamheid: een thema waar we de laatste tijd regelmatig mee in
aanraking komen. Er wordt over geschreven, gediscussieerd in de
politiek en het komt regelmatig aan bod in televisie- en
radioprogramma’s.

In de zondagse preek is het meerdere keren naar voren gekomen en ook
in het beleidsplan is duurzaamheid benoemd als een aandachtsgebied. Er
zijn veel definities voor dit woord en het wordt te pas en te onpas
gebruikt.

Het woord duurzaamheid kan verschillende gedachten oproepen. De één
krijgt vooral negatieve gevoelens bij het horen van het woord
duurzaamheid en denkt bijvoorbeeld aan klimaatactivisten. De ander
ziet duurzaamheid als noodzaak en is er actief mee bezig. Er zal ook in
onze gemeente verschillend gedacht worden over dit onderwerp.



Door middel van deze werkgroep willen we invulling geven aan het
benoemde doel in het beleidsplan: een duurzame kerk zijn, die
gemeenteleden bemoedigt, toerust en stimuleert als rentmeester te
leven (p. 19 Beleidsplan).

Samen met u en jou willen we ontdekken wat hierin onze
verantwoordelijkheid als christen is en welke concrete acties we kunnen
en willen nemen om te zorgen dat de aarde beter in balans blijft.

We willen eerst peilen hoe er in de gemeente gedacht wordt over
duurzaamheid. Daarom verzoeken we u/jou om de bijgevoegde enquéte
in te vullen. U kunt de vragenlijst inleveren bij onderstaande adressen of
volgende week in de kerk.

Aan de hand van de uitkomst, bekijken we hoe we de komende tijd met
dit onderwerp aan de slag gaan. Een eenvoudig maar concreet voorbeeld
is het geven van tips aan elkaar door middel van de nieuwsbrief en
website (uitbreiding van de reeds bestaande ‘achtste gebod’ groepsapp).

Zo kunnen we elkaar stimuleren en inspireren om verantwoord te leven.
We zijn benieuwd naar uw mening en zien ernaar uit om samen met u na
te gaan denken over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Duurzaamheid

Geoffrey de With (Prins Constantijnstraat 20, Everdingen),
Elze en Hannah van Zanten (Lekdijk 17 4121 KG Everdingen)

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via mail
(hannah_vanzanten@hotmail.com) of telefoon (Elze 06-51363329).



In november wijdde De Waarheidsvriend een themanummer aan de
Psalmen. Op deze twee pagina's een aantal citaten.

“In het Engels kennen we de uitdrukking learning by hart, waar wij 'uit
het hoofd leren’ zeggen. Mooi is die Engelse uitdrukking: niet uit het
hoofd, maar ‘'met het hart leren. Dat wensen we elkaar toe: dat we een

berijming zingen die het hart treft en daarom beklijft in het geheugen, in
het hoofd.”

Dr. M.). de Vries, bijzonder hoogleraar TU Delft

"Psalmen moet je proeven. De woorden op je lippen nemen, ze laten
smelten op je tong, ze laten dalen in je hart - daar is tijd voor nodig.
Gewend aan hapklare brokken, verslikte ik me van tijd tot tijd in de
rauwe taal van wraakpsalmen en vervloekingen. Van Dietrich
Bonhoeffer leerde ik dat we Jezus tegenkomen in iedere psalm. Ook in
de ruige, in de lelijke. De vervloekingen die soms over mensen worden
afgebeden, heeft Hij op Zich genomen. Zo leer je de Psalmen te lezen
met Jezus voor ogen.

De Psalmen, geschreven door de singers/songwriters uit de oudheid,
brengen je steeds weer bij de Bron, de Levend-waterval, de Wonderwel
voor dorstigen”

Annemarie van Heijningen-Steenbergen, columnist EO

Jaarthema:

Verbindend vieren.




"Hoe kun je de lof van God zingen, hoe kun je bidden om genade en
vergeving in een taalkleed dat door de loop van de tijd vervreemding
ging oproepen? Tegelijk beseffen we dat vertrouwde woorden zich diep
in je bestaan genesteld kunnen hebben, zodat geen hedendaags dichter
daaraan moet komen: 't Hijgend hert, der jacht ontkomen...”

P.J. Vergunst, hoofdredacteur van de Waarheidsvriend

"Wie het zingen van Psalmen minimaliseert, minimaliseert het geestelijke
leven van de gemeente.”
Ds. A.). Mensink, voorzitter Gereformeerde Bond

"Het gevaar van het selectieve zingen vanuit de 150 Psalmen is dat we
daarmee een eenzijdig en zacht beeld van God in stand houden of voor
een nieuwe generatie creéren. Een God Die zorgzaam nabij is (Psalm
23), Die direct luistert als ik roep (Psalm 116) en genezing en vergeving
schenkt (Psalm 103).

Ds. JW. van Bart, hervormde gemeente Harderwijk



Paulus
Goed voorbeeld doet goed volgen

De sfeer is licht gespannen.
Momenteel staan de meesten leden

van de gemeente achter Paulus, dat is
wel eens anders geweest! En nog
steeds is er een kleine groep, die niet
zoveel van hem moeten hebben.

De dienst begint en na een poosje
wordt de brief voorgelezen. Zo tegen
het einde van de brief spitst Erastos*
ziin oren. Wat hoort hij dat Paulus
schrijft? Gaat het niet goed met de
christengemeentes uit Macedonie? Of
maakt hij een ander punt: Vervuld
van een overstelpende vreugde en
ondanks hun grote armoede zijn ze
zeer vrijgevig geweest.

Erastos bemoeit zich meestal met de
financiéle zaken van de gemeente.
Wat een mooi voorbeeld van die

mensen uit Macedonié! Maar
waarom noemt Paulus dit? Wil hij dat
ze het goede voorbeeld van die
gemeenten navolgen? Of zegt hij het
toch weer anders:

'U kent de liefde die onze Heer Jezus
Christus heeft gegeven: hij was rijk,
maar is omwille van u arm geworden,
opdat u door zijn armoede rijk zou
worden’

Erastos begrijpt het punt van Paulus.
Wat Christus voor de gelovigen
gedaan heeft, wordt weerspiegeld in
wat de gelovigen voor anderen doenl!

* een van de leden van de raad van
oudsten van de gemeente, naam
gefingeerd.



Gebruik van Hervormd Centrum
voor andere activiteiten!

Graag maken wij alle gemeenteleden er op attent dat het
Hervormd Centrum (HC) ook een uitstekende
accommodatie is om andere activiteiten zoals

verjaardagen, retinies of familiedagen in te houden.
Wellicht zelfs voor het houden van een training of cursus
vanuit het werk? Een beamer met scherm is aanwezig,
een flap-over kan worden klaargezet evenals enkele
statafels. Als er ideeén of vragen zijn: de beheerders
denken graag mee om het voor u mogelijk te maken.
De verhuur van de kleine zaal als peuterspeelzaal is
afgelopen en daarmee lopen we inkomsten mis. Het HC
heeft een grote zaal (40-60 personen, € 60.- ) en kleine
zaal (10-20 personen, €25,-) Deze zaalhuur is inclusief
verp|ich’re afname van koffie/thee van het HC voor de
prijs van €0,75 per kopje. Het is mogelijk zelf de catering
te regelen, uiteraard helpen de beheerders daar
desgevraagd bij. Ook zijn de koffiezetapparaten van het
HC los te huur (€10,- per toestel).

Heeft u suggesties, ideeén of een concrete vraag? Bel of
mail met Petra den Hertog tel. nr.: 06-83982225 en
petradenhertog@hotmail.com.



De volgende Nieuwsbrief verschijnt in mei /juni.
|deeén voor de Nieuwsbrief of vragen?

Mail of bel Saskia Kool:
hendriksaskiaferris@gmail.com

06-13764796
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