
 

 

 

 

 

ROUWPROTOCOL 
Hervormde Gemeente Everdingen 

 

Beste lezer, 

 

Het verlies van een gezins- of familielid is een diep ingrijpende gebeurtenis, waarbij verdriet, 

rouw, troost, herdenken en danken. Tegelijkertijd komt er in zo’n moeilijke tijd veel 

regelwerk op de nabestaanden af. Om hen te ondersteunen bij het organiseren van een 

rouwdienst voor de overledene die lid was van de kerkelijke gemeente, biedt de Hervormde 

Gemeente Everdingen hulp. 

 

Daarvoor heeft de kerkenraad een protocol opgesteld, dat praktische begeleiding biedt bij 

het plannen van de rouwdienst. Dit document helpt de nabestaanden om in alle rust en 

zorgvuldigheid een afscheid te organiseren dat passend is bij de geloofsgemeenschap en bij 

de wensen van de overledene en zijn of haar familie. 

 

Kerkenraad Hervormde Gemeente Everdingen 

 

  



Contact met predikant of zijn vervanger 

Op verzoek van de familie kan er voorafgaand aan de begrafenis een rouwdienst 

plaatsvinden in de Hervormde Kerk of het Hervormd Centrum. Hiervoor neemt de familie 

contact op met de predikant of zijn vervanger om een geschikte datum voor de rouwdienst af 

te stemmen. Contact gegevens kunt u vinden in de gemeentegids. De predikant zal u/jullie 

vervolgens zo spoedig mogelijk bezoeken voor pastorale ondersteuning en om samen de 

opzet en inhoud van de rouwdienst te bespreken. Tijdens dit bezoek is er ruimte om de 

wensen van de familie te bespreken en een passend afscheid vorm te geven. 

 

Gebruik kerkelijke gebouwen 

Als u voor de uitvaart gebruik wilt maken van de kerkelijke gebouwen, is het raadzaam dat 

de begrafenisondernemer contact opneemt met de koster (zie gemeentegids) om de gewenste 

datum en het tijdstip van de begrafenis, de condoleance en eventueel de koffietafel na afloop 

af te stemmen. In overleg met de begrafenisondernemer wordt tevens een organist geregeld. 

 

Voor de rouwdienst zijn twee locaties mogelijk, de Hervormde Kerk of het Hervormd 

Centrum. Een dienst in het kerkgebouw zal meer kerkelijk van karakter zijn, een dienst in 

het Hervormd Centrum meer huiselijk. 

 

Rouwdienst en begrafenis 

Tijdens een rouwdienst – ook wel herdenkingsbijeenkomst of dankdienst genoemd – nemen 

we afscheid van een persoon die vaak zowel deel uitmaakte van een familie als van de 

gemeente. In de dienst is er aandacht voor beide aspecten. Er is ruimte voor een persoonlijk 

element in de rouwdienst. Tegelijkertijd komt het gemeenteaspect naar voren doordat de 

rouwdienst een kerkelijke samenkomst van Woord en gebed is. Het afscheid vindt plaats in 

het licht van Gods aanwezigheid. 

 

Verder is zijn er de volgende praktische aandachtspunten voor de rouwdienst: 

• De rouwdienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. In principe 

wordt die dienst geleid door onze eigen predikant. Bij afwezigheid van de eigen 

predikant zorgt wij voor een vervangende predikant. We kunnen hierbij, als jullie dat 

willen, met een andere predikant uit de Protestantse Kerk in Nederland akkoord 

gaan, wanneer daarvoor voldoende argumenten bestaan (bijv. bloedverwantschap, 

belijdeniscatechese bij hem gevolgd). 

• Op de begraafplaats zal de predikant eventueel nog een korte boodschap uit de Bijbel 

meegeven en er zal de ‘Apostolische Geloofsbelijdenis’ worden uitgesproken en het 

‘Onze Vader’ gebeden. 

• Indien de familie dit wenst kan de voorganger of de ouderling de begrafenis afsluiten 

in het kerkgebouw. Ook kan een eventuele koffiemaaltijd na afloop van de begrafenis 

begonnen worden met Schriftlezing en gebed. 

 



Voor de rouwdienst in de kerk gelden de volgende aandachtspunten: 

• De inhoud van de liturgie moet passen binnen de daarvoor door de gemeente 

aangegeven lijnen. De dienst zal dus in grote delen vergelijkbaar zijn met de 

zondagse eredienst. De predikant die de dienst leidt, is uiteindelijk verantwoordelijk 

voor de inhoud van de liturgie. 

• Het is mogelijk om kaarsen te laten branden, deze worden dan ontstoken aan het 

licht van de paaskaars van de kerk. 

• Voorafgaand aan de Woordverkondiging is er de mogelijkheid voor de familie om 

persoonlijke herinneringen, in de vorm van memoriam of dergelijke te delen. 

• Er mag luistermuziek worden afgespeeld, dat moet dan wel geestelijke muziek zijn. 

• De familie mag ook zelf muziek ten gehore brengen, als dat geestelijke muziek is. 

• Op verzoek van de familie kan het doophek eruit gehaald worden. 

 

Voor de rouwdienst in de kerk gelden de volgende aandachtspunten: 

• De dienst in de kerk in niet per se ambtelijk. De bemoediging en groet die tijdens de 

kerkdienst een plaats hebben kunnen op laagdrempelige wijze verwerkt in het 

welkomstwoord. 

• Voorafgaand aan de Woordverkondiging is er de mogelijkheid voor de familie om 

persoonlijke herinneringen, in de vorm van memoriam of dergelijke te delen. 

• Er mag luistermuziek worden afgespeeld worden, dat hoeft niet per se kerkelijke 

muziek te zijn, maar moet wel passend zijn. 

• De familie mag ook zelf muziek ten gehore brengen, als dat passend is. 

 

Condoleance 

Indien gewenst kan de wijkouderling de condoleance afsluiten met Schriftlezing en gebed. 

 

Voorbede in de gemeente 

Op de zondag na het overlijden en na de begrafenis zal er voorbede gedaan worden voor de 

rouwdragende familie. 

 

Herdenken van de overledene 

Tijdens eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, is er plaats om de 

overledene in de gemeente voor Gods aangezicht te gedenken. Hiervoor wordt u als familie 

en naaste uitgenodigd. 

 

Crematie 

Als gemeente zijn we voorstander van begraven als beeld van ‘zaaien van het lichaam’ (1 Kor 

15). Als nabestaanden er prijs op stellen dat medewerking verleend wordt aan een 

plechtigheid rond crematie, staan we daar niet afwijzend tegenover. 

 

Afsluitend 

Voor contact gegevens kunt u de gemeentegids raadplegen. 


